
Ik hoorde dat er een speciale  wens ingevuld kon worden voor een dagje uit
of iets anders. Ik heb namens mijn zus, mevrouw M. Fisichella, de wens ingevuld 
door te vragen om een dagje Scheveningen. Marianne heeft namelijk altijd in Den 
Haag gewoond . We zijn rond 10 uur vertrokken en waren met een uurtje in 
Scheveningen. Daar maar gelijk aan de koffie met gebak, echt heerlijk. Daarna de 
boulevard over, die de laatste jaren erg veranderd is. Het was best even frisjes, maar 
Marianne goed ingepakt door Nienke, vond het erg leuk. We zijn zelfs de Pier nog 
opgegaan, daar hebben we lekker iets warms gegeten en daarna de terugreis 
aanvaard. De zon hebben we niet in de zee zien zinken, maar  wel even lekker de 
frisse zeelucht opgesnoven. Dankzij de goede zorgen van Nienke en Wil, onze 
vrouwelijke chauffeur, die ons veilig ook weer thuis heeft gebracht, kan ik wel zeggen 
dat het een heerlijke dag is geweest voor ons allemaal! Marianne vond het 
geweldig . Hartelijk dank voor deze fijne dag, mogelijk gemaakt door de Vrienden van 
het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld Namens Marianne, Adriënne Fouraux.
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